
Romeinen 
1. Teken de verjaardag van Julius Cesar 
2. Maak van karton en andere restmaterialen jouw familieschild 
3. Gladiatoren kijken allemaal boos. Zijn ze wel gelukkig? Teken een gladiator die een dagje uit 

mag in de tijd van de Romeinen en iets gaat doen waar hij helemaal gelukkig van wordt. 
4. Lees een verhaal voor over de Romeinen. Stop halverwege het verhaal en laat de kinderen 

vertellen of tekenen hoe het verhaal af loopt. Laat ieder zijn/haar creativiteit gebruiken. 
5. De Romeinen hebben de Romeinse cijfers ontworpen. Kan jij zelf een andere manier van 

cijfers ontwerpen. Van 1 tot 100. Zit er logica in. Mak een poster van jouw ontworpen 
cijferreeks. 

6. In de tijd van de Romeinen geloofden ze in verschillende Goden. Teken jouw fantasie God. 
Hoe ziet die er uit? Het is de God van de……. Waar is hij goed in? 

 


